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Toelichting foto omslag
Hij kwam onder ons mensen - als mensenkind. Hij, de Zoon van God. Deze 
daad van liefde is de drijvende kracht achter heel het leven en samenleven 
van christenen. Christmas Evans tekent de kracht die uitgaat van het Kind 
van Kerst. Zonder deze drijvende kracht zouden we allerlei moois kunnen 
hebben, maar was dit alles leeg, krachteloos, zonder Gods Geest. Nu deze 
drijvende kracht de kerk van Christus stuwt naar haar voltooiing, worden ook 
wij geroepen om deze Vriend van heiligen én van zondaren te ontvangen in 
geloof, in de kracht van Zijn liefde. Nu mogen ook wij komen, aanbidden, en 
zingen. Glorie aan God. 
 
Bronvermelding
Oorspronkelijke titel: The Song of the Angels
Bron: Sermons of Christmas Evans (Pennsylvania: 1857) 

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel.
De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website: 
www.tabernakel.nl

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren
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Glorie 
aan God
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.

Lukas 2:14

De belangrijkste gebeurtenis die in de geschiedenisboeken 
staat vermeld, is de menswording van de Zoon van God.

Hij werd gezalfd tot ‘de Apostel en Hogepriester van onze 
belijdenis’. Daarom was het noodzakelijk dat Hij Zichzelf 
vernederde, onze gevallen mensheid aannam en deel had 
aan ons lijden. Als Hij naar de aarde was gekomen in de 
volle heerlijkheid van Zijn Godheid, dan hadden de mensen 
deze openbaring niet kunnen verdragen en hadden ze geen 
zegen ontvangen uit Zijn persoonlijke bediening. Ook had 
Hij dan niet kunnen meevoelen met onze zwakheden 
en Zichzelf niet kunnen offeren als een offer voor onze 
zonden. Zijn openbaring in het vlees was noodzakelijk om 
de doelen van Zijn komst te verwezenlijken. Geen wonder 
dat de hemelse legermacht afdaalde om Zijn komst bekend 
te maken en het vol vreugde uitriep: ‘Ere zij God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen!’
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Laten we eerst nadenken over de menswording van het 
eeuwige Woord en daarna over het lied van de engelen ter 
gelegenheid van Zijn geboorte.

1.	 Het eeuwige Woord wordt mens

De onveranderlijke God kan onmogelijk tot een schepsel 
worden gemaakt. Toch werd de goddelijke natuur op een 
geheimvolle manier zo nauw met de menselijke natuur 
verbonden dat één en dezelfde Persoon ‘een geboren kind’ 
en ‘de sterke God’ was, ‘een zoon aan ons gegeven’ en ‘de 
eeuwige Vader’. De Godheid werd geen mensheid en de 
mensheid werd geen Godheid, maar deze twee werden met 
elkaar verenigd tot één heerlijke Middelaar.

Zijn menswording deed de wezenlijke heerlijkheid van de 
Godheid niet teniet en tastte deze niet in het minst aan. Toch 
was het een adembenemende en wonderlijke nederdaling 
van Hem Die ‘God over alles’ is, ‘te prijzen in eeuwigheid’ 
(Rom. 9:5), dat Hij ons broze lichaam aannam en in ons 
lijden deelde. Salomo vroeg: ‘Zou God werkelijk bij de 
mensen op de aarde wonen?’ (zie 2 Kron. 6:18). Dat was een 
vraag die mensen en engelen niet konden beantwoorden. 
Maar God heeft hem Zelf beantwoord en wel bevestigend. 
Het Woord dat in het begin bij God was, en Zelf God was, 
is in de volheid van de tijd ‘vlees geworden, en heeft onder 
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol 
van genade en waarheid’ (Joh. 1:14).
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Wij kunnen niet bevatten hoe groot de afstand tussen God 
en de mens van nature is. Maar dit oneindige vacuüm 
wordt opgevuld door de Messias. Hij is Immanuel, de ware 
God, én de Zoon des mensen. Hij heeft het niet als roof 
beschouwd om aan God gelijk te zijn, maar heeft Zichzelf 
ontledigd door de gestalte van een dienaar aan te nemen en 
te komen in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Hij 
ging de edelere natuur van de engelen voorbij en ‘neemt het 
zaad van Abraham aan’ (Hebr. 2:16). Hij voegde Zich niet 
bij de mensheid in haar oorspronkelijke volmaaktheid en 
heerlijkheid. Nee, Hij daalde af in de armzalige toestand van 
gevallen schepselen en deelde in onze ziekten en smarten. 
Toch werd Hij niet met enige zonde besmet. Hij was ‘hei-
lig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren’ 
(Hebr. 7:26). Hij heeft ‘geen zonde gekend’ (2 Kor. 5:21). Hij 
heeft ‘geen zonde gedaan, en er is geen bedrog in Zijn mond 
gevonden’ (1 Petr. 2:22).

Zijn verschijning in Bethlehem was nederig. Maar de waar-
digheid van Zijn Persoon was zo groot, en het werk dat Hij 
op aarde kwam doen zo belangrijk, dat er engelen uit de 
hemel neerdaalden om deze blijde boodschap aan de men-
senkinderen bekend te maken.

Nee, er werden geen ambassadeurs naar het Sanhedrin in 
Jeruzalem of naar de senaat in Rome gestuurd om de komst 
van de Vredevorst aan te kondigen. Maar nooit is er op aarde 
zo’n gezantschap geweest om de geboorte van een konings-
zoon aan te kondigen als het gezantschap dat de herders in 
Bethlehem opzocht. Toen de Vredevorst onder de mensen 
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verscheen, werd in de hemel bevel gegeven dat alle engelen 
van God Hem moesten aanbidden en hun voorbeeld werd 
gevolgd door wijze mensen op de aarde.

De profeet Jesaja zei dat Hij de naam ‘Wonderlijk’ zou 
dragen. De engel vertelde Maria dat Hij groot zou zijn en 
de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden, dat God 
Hem de troon van Zijn vader David zou geven en dat Hij 
over het huis van Jakob Koning zou zijn tot in eeuwigheid. 
Hoewel Hij rijk was, is Hij omwille van ons arm geworden, 
opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Hij 
vernederde Zich opdat wij verhoogd zouden worden. Hij 
werd verbrijzeld en verwond opdat wij genezen zouden 
worden. Hij stierf de schandelijkste dood die mensen 
iemand kunnen aandoen, opdat wij het heerlijkste leven 
zouden leiden dat God kan geven!

2.	 Het lied van de engelen

Laten we nu stilstaan bij de betekenis van het lied dat het 
hemelse leger zong toen Hij was geboren in Bethlehem. ‘Ere 
zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen.’

Ere zij God in de hoogste hemelen
Het stralende licht tussen de cherubim op het verzoendeksel 
werd ‘de heerlijkheid van de HEERE’ genoemd. Dit was een 
bovennatuurlijke voorstelling van Zijn aanwezigheid in het 
heiligdom. Drie apostelen zagen dezelfde heerlijkheid op 
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de berg van de verheerlijking en alle gelovigen hebben 
haar gezien door het geloof. Het woord ‘Ere’ in de jubel 
van de engelen1 verwijst naar de goddelijke eer en lof die 
voortvloeien uit Christus’ vernedering. God verlost zondaren 
door het bloed van het kruis en de genade van de Heilige 
Geest. Deze verlossing is in overeenstemming met Gods 
heerlijkheid. Meer nog, ze maakt Zijn heerlijkheid als onze 
Schepper en Wetgever des te groter. Ze laat de edelstenen in 
Zijn kroon die al zichtbaar waren, nog helderder schitteren, 
en onthult daarnaast andere, die eerst verborgen waren.

Zijn heerlijkheid die zichtbaar wordt in de werken van 
schepping en voorzienigheid is de heerlijkheid van wijsheid, 
macht en liefde. Zijn heerlijkheid die zichtbaar wordt in 
Zijn wet en de handhaving daarvan is de heerlijkheid van 
heiligheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dit zijn wezenlijke 
aspecten van Zijn goddelijke natuur en Zijn heerschappij. 
Maar in de menswording en het kruis van Christus zien 
we een nieuwe heerlijkheid, een heerlijkheid die nergens 
elders wordt getoond: de heerlijkheid van Zijn genade.

God stond al bekend als de Vriend van heiligen, maar hier 
toont Hij Zich de Vriend van zondaren. Wat voorheen van 
Zijn karakter was geopenbaard, gaf aanleiding tot aanbid-
ding en lofprijzing op aarde en in de hemel, maar deze 
nieuwe openbaring veroorzaakt nieuwe verwondering en 
blijdschap onder mensen en engelen.

1.	 De Engelse Bijbelvertaling gebruikt op beide plaatsen het woord glory: zowel voor ‘de 
heerlijkheid [of: glorie] van de HEERE’ boven het verzoendeksel als in het ‘Ere [of: glorie, 
heerlijkheid] zij God.’ (Noot vertaler.)
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Het gaf de engelen grote blijdschap om dit blijde nieuws 
aan de mensen te mogen vertellen: ‘Vreest niet, want, ziet, 
ik verkondig u grote blijdschap, die voor’ – voor wie? De 
rechtvaardigen? De vriendelijke en vrijgevige mensen? 
Nee, voor – ‘het gehele volk wezen zal.’ Wat is deze blijde 
boodschap? ‘Dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke 
is Christus, de Heere, in de stad Davids.’ Hier zien we hoe 
de Wetgever de rebellen omhelst. Hij ontvangt de eer, zij 
krijgen de zegen. De engelen delen in de vreugde van God 
en mensen en jubelen het uit: ‘Ere zij God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’

Vrede op aarde
Hoe komt deze vrede tot stand? Niet door een compromis 
met satan, zoals deze voorstelde toen hij de Zoon van God 
verzocht in de woestijn. Niet ten koste van Gods wet, maar 
juist door deze wet in acht te nemen en te eren. Bij deze 
vrede blijft geen spoortje vijandschap over, want Christus 
heeft de vijandschap tenietgedaan door Zijn kruis. Onze 
vrede vloeit voort uit het verzoenende bloed van Jezus. 
Niets anders kon voldoen aan de eisen van Gods recht en 
vergeving verwerven voor de berouwvolle gelovige.

Zonder de verzoening is er voor zondaren geen vrede 
mogelijk. Er is een beschuldigende getuige in hun hart. Kijk 
eens naar die koning in de eetzaal! Waarom trekt hij zo wit 
weg? Waarom knikken zijn knieën? Hebben de wijzen uit 
Babel die geheimzinnige woorden op de wand uitgelegd? 
Nee, maar zijn geweten wel. Zijn geweten vermoedt de 
vreselijke betekenis al voordat Daniël bij de koning wordt 
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gebracht. De Joodse profeet bevestigt slechts wat de koning 
al begreep.

Elke zondaar draagt die innerlijke folteraar met zich mee. 
Hij kan worden omgekocht, maar niet voor eeuwig. Hij 
kan in slaap worden gesust, maar zal met des te meer 
energie en woede ontwaken. De knagende worm kan een 
poosje worden bedwelmd, maar niet worden gedood. Het 
verterende vuur kan tijdelijk worden getemperd, maar niet 
worden geblust. Wat zijn de verschrikkingen groot wanneer 
hij al zijn woede over de schuldigen uitstort! Farao verdronk 
in de Schelfzee, Korach werd opgeslokt door de aarde, Agag 
werd in stukken gehakt, Herodes werd door de wormen 
gegeten – maar dit stelt niets voor bij de kwelling door ons 
geweten. Waar kunnen we vrede vinden?! 

Men zegt weleens dat er een steen bestaat die alleen door 
bloed kan worden afgebroken. Zo’n steen is het geweten 
van de mens. Maar al het bloed dat op Joodse altaars is 
vergoten, kon dit werk onmogelijk tot stand brengen. Dat 
kan alleen het bloed van Jezus. Hij is ‘het Lam van God, Dat 
de zonde van de wereld wegneemt’. Bij Zijn kruis vindt het 
geweten van de gelovige zekerheid en rust. Hij is de goede 
Geneesheer en Zijn bloed is de beste balsem die er bestaat. 
Vlucht in Zijn uitgestrekte armen! Kom, want Hij wacht om 
u genadig te zijn!

In de mensen een welbehagen
Het welbehagen van wie? Van de eeuwig zalige God. 
De fondsen van een liefdadigheidsorganisatie kunnen 
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uitgeput raken, zodat ze haar noodlijdende leden niet 
kan helpen. Maar in het welbehagen van God vinden we 
ondoorgrondelijke rijkdommen van genade, meer dan 
genoeg om onze schuld aan de wet volledig te betalen en 
ons onze verkwanselde erfenis terug te geven; meer dan 
genoeg om de gevangenen en degenen die in duisternis 
zitten uit de gevangenis te leiden; meer dan genoeg om 
de gelovige levenslang te ondersteunen en in zijn sterven 
te troosten; meer dan genoeg om hem uit het graf op te 
wekken – en dat niet als een bedelaar of een dienaar, maar 
als een prins, gekleed in witte klederen, die een eeuwig 
koninkrijk ontvangt.

Als ik de natuur van de engelen zou hebben, maar daarbij zo 
zondig zou zijn als nu, dan was er voor mij geen hoop op de 
zaligheid, want aan gevallen engelen geeft God geen genade. 
Maar in Zijn grenzeloze wijsheid heeft Hij een manier 
uitgedacht om Zijn welbehagen in de mensen te tonen door 
hun natuur aan te nemen en in dié natuur verzoening te 
doen voor hun zonden. Op deze wondervolle manier kan 
God rechtvaardig zijn en toch de goddeloze rechtvaardigen. 
Zijn wet wordt in acht genomen, hoewel de overtreder ervan 
wordt vrijgesproken, en Zijn heerschappij is onbetwist, 
hoewel de opstandeling vergeving ontvangt.

Het is alsof ik de pasgeborene in Bethlehem hoor spreken 
vanuit de kribbe, met de woorden van de evangelische 
Jesaja: ‘Zou Mijn arm te kort zijn om te bevrijden, of 
ontbreekt het Mij aan kracht om te redden? Zie, door Mijn 
bestraffing maak Ik de zee droog en vorm Ik rivieren om tot 
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een woestijn; Ik bekleed de hemel met duisternis en bedek 
hem met een rouwgewaad. Hoewel jullie Mij nu zien in een 
menselijke gedaante, ben Ik de Heere van allen, en Ik kan 
volkomen zalig maken. Hoewel jullie Mij niet horen, heb Ik 
een tong van iemand die onderwijs ontving, zodat Ik met 
de vermoeide een woord op de juiste tijd weet te spreken. 
Ik heb jullie natuur aangenomen opdat Ik kan meevoelen 
met jullie zwakheden en verzoening kan doen voor jullie 
zonden. Voor jullie zal Ik mijn rug blootstellen aan folteraars 
en Mijn wangen aan hen die Mij de baard zullen uittrekken. 
Ik zal Mijn gezicht niet verbergen voor smaad en speeksel. 
Golgotha en Jozefs graf zullen Mijn welbehagen tonen, en 
Mijn genade zal sterker blijken dan de dood. Wie durft een 
geding tegen Mij aan te spannen? Laat hij tot Mij naderen! 
Laten we samen voor het gerecht verschijnen! Ik daag al de 
machten van de duisternis uit om het voornemen van Mijn 
genade te dwarsbomen. Ik zal overwinnen door te lijden. Ik 
zal hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. De hel 
zal beven bij dit bericht. Op heel Mijn reis vanaf hier naar 
Golgotha, en vanaf daar naar het huis van Mijn Vader, zal 
het getuigenis van Mijn welbehagen in de mensen op elke 
poort en deurpost worden gegraveerd!’

‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat 
Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren 
zalig te maken’ (1 Tim. 1:15). Zie hoe Hij de wijn van 
het eeuwige leven voor ons uit de beker van Zijn eigen 
sterfelijkheid perst. Zie hoe Hij het koninkrijk van de 
duisternis op aarde omverwerpt en in plaats daarvan het 
koninkrijk der hemelen vestigt. Zie hoe Hij de werken van 
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de duivel verbreekt en gevangenen van diens ijzeren juk 
bevrijdt. Zie hoe Hij zondaren met Zichzelf verenigt in een 
eeuwige gemeenschap en liefde. Heel Gods heilsplan is 
gegrondvest op de menswording van Gods Zoon. Dit plan 
is als een ingewikkelde machine, die bestaat uit talloze 
tandwieltjes die perfect op elkaar zijn afgestemd en allemaal 
door dezelfde krachtbron worden aangedreven.

Het heil is als een rivier die uit de voerbak in Bethlehem 
stroomt, miljoenen mensen eeuwig leven geeft en ontelbare 
juwelen redt uit de macht van dood en hel. Deze rivier heeft 
al meer valse goden van de aarde weggespoeld dan er in 
het Romeinse Pantheon hadden gepast. Ze heeft massa’s 
mensenzielen vergeven, gereinigd en een plaats naast 
Abraham gegeven. Geen enkele tegenstand van mensen 
of demonen kan standhouden tegenover het heerlijke 
evangelie van de zalige God.

O, wat wens ik dat het licht van dit evangelie zal schijnen 
in het hart en het geweten van iedere hoorder! Ik bid dat de 
goedheid van God u allemaal tot bekering leidt en u vervult 
met vrede in het geloven! Dan zult u vol vreugde uittrekken 
en het goede nieuws verkondigen dat Hij in de mensen 
een welbehagen heeft. En wanneer Hij de doelen van Zijn 
genade in uw hart heeft bereikt, zult u worden overgebracht 
van genade naar heerlijkheid, van vrede naar volmaakte 
liefde, waar zonde en verdriet voor eeuwig buiten zullen 
staan!

Amen.






